
De zoektocht van Sam en Tim naar de
bevrijding van Dalfsen en wat vrijheid betekent



Er was eens een jongetje genaamd Sam. Hij woonde in het
dorp Dalfsen en hij was op een zonnige middag samen
met zijn beste vriend Tim aan het voetballen. Nou ja, van
voetballen kwam niet veel want Tim bleef maar praten
over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van
Overijssel.

“Sam, wist je dat het deze week tachtig jaar geleden is dat
de provincie Overijssel werd bevrijd van de oorlog?” vroeg
Tim ineens, terwijl hij de bal tegenhield met zijn voet. Sam
keek verrast op. “Nee, dat wist ik niet. Ik heb op school wel
een beetje geleerd over de Tweede Wereldoorlog.” “Ik heb
veel verhalen gehoord van mijn overgrootopa,” zegt Tim
trots. “Hij was tijdens de bevrijding ongeveer net zo oud
als wij nu zijn. En mijn juf zegt dat het belangrijk is om stil
te staan bij de bevrijding, omdat we soms te makkelijk
denken over vrijheid. Terwijl dat er in de oorlog dus
helemaal niet was.” “Maar wat is vrijheid dan? En wat
vertelde je opa voor verhalen?” vraagt Sam nieuwsgierig.

 
 



“Ik zal bij het begin beginnen”, zegt Tim. “Zoals je
waarschijnlijk wel hebt geleerd, begon de oorlog door een
Duitse man: Adolf Hitler. Hij kwam in 1933 aan de macht
en wilde andere landen innemen om het Duitse rijk groter
te maken. In 1939 begon daardoor de Tweede
Wereldoorlog, en in 1940 viel hij Nederland binnen. Vanaf
toen mocht Nederland niks meer zelf beslissen. Alles werd
bepaald door Hitler.” 

Sam fronst zijn wenkbrauwen. “Ja, dat heb ik ook geleerd.
Hij vond joden toch ook minderwaardig?” “Klopt,”
antwoordt Tim ernstig. “Joden werden zelfs naar
vernietigingskampen gestuurd, waar ze werden
vermoord.” Sam slikt even. “Echt heel heftig. Gelukkig
leven we nu niet meer in die oorlog.” 



“Wanneer werd ons dorp Dalfsen eigenlijk bevrijd?” vraagt
Sam, die zijn nieuwsgierigheid niet meer kan bedwingen.
“De provincie Overijssel, waar Dalfsen bij hoort, werd
tussen 1 april en 17 april bevrijd,” legt Tim uit. “En op 13
april werd de gemeente Dalfsen bevrijd.” “Wauw!” zegt
Sam verbaasd. “Dat is dus precies in deze weken!” “Ja
precies,” zegt Tim. “Toen Dalfsen vrij was, vierden de
mensen feest. En de geallieerden gingen meteen verder,
eerst naar Zwolle en daarna de rest van Nederland om
ook daar de mensen te bevrijden.” 

“Ik snap wel dat ze feest vierden,” zegt Sam. “Eindelijk
konden ze weer normaal leven!” “Dat klopt,” knikt Tim.
“Maar ze moesten ook nog lang wennen, hoor. De angst
voor oorlog bleef hangen en veel huizen en straten waren
verwoest. Maar Nederland was weer vrij. En langzaam
maar zeker werd het weer mooier en levendiger.”



Sam denkt even na. “Wat betekent vrijheid dan?” “Nou,”
zegt Tim, “vrijheid betekent voor mij dat wij hier nu
gewoon kunnen voetballen zonder bang te zijn. Niemand
die ons vertelt dat het niet mag.” Sam kijkt naar de bal.
“Nu je het zegt, ik vind voetballen heel normaal, maar we
hebben daar eigenlijk veel geluk mee. Dus eigenlijk geldt
dat ook voor naar de bioscoop gaan, zwemmen of naar
een pretpark gaan?” “Ja, al die leuke dingen kunnen wij
doen omdat we in vrijheid leven,” legt Tim uit. 



“Maar ook ‘normale’ dingen zoals naar school gaan,
boodschappen doen of op straat lopen. Zelfs dát is
vrijheid.” “Wow,” zegt Sam. “Ik zou me echt niet kunnen
voorstellen dat ik nooit meer naar school zou kunnen. Dat
lijkt me vreselijk! “Mij ook”, zegt Tim.

Weet je waar ik ook aan denk bij het woord vrijheid? Aan
vogels, vlinders, bloemen en een luchtballon!” “Dat snap
ik”, zegt Tim lachend. “De duif is zelfs het symbool van de
vrijheid. En vogels, vlinders en luchtballonnen vliegen vrij.”



“Vrijheid betekent ook dat je mag zeggen wat je denkt,
mag geloven wat je wil, mag dragen wat je fijn vindt.
Kunstenaars mogen schilderen wat ze willen, en
journalisten mogen schrijven wat ze willen. En jij mag zelf
kiezen wie je wil zijn.” Sam kijkt verwonderd naar de lucht.
“De joden mochten dat allemaal niet… wat
verschrikkelijk.”

Maar wat vieren we dan op 5 mei?” “Dan vieren we de
bevrijding van heel Nederland,” zegt Tim. “En zo’n dag is
heel belangrijk om, net zoals wij nu doen, stil te staan bij
de vrijheid die we hebben. En om daar heel blij mee te
zijn, want dat is niet altijd normaal geweest in Nederland.”


